ZONDAGSBRIEF ‘DE GOEDE HERDER’
1°¢ jaargang, nr.14a; 17 april 2025
www.goedeherder-assen.nl

Voorganger: ds. R. Koopmans, Assen
Ambtsdragers: classis

Protestantse Gemeente
‘De Goede Herder’
Gemeente van Bijzondere Aard i.o.

ORDE VAN DIENSTdonderdagavond 17 april 2025 om 19:30 uur
Goede Vrijdagviering met Heilig Avondmaal

Orgelspel - de gemeente is stil voor de dienst

Binnenkomst kerkenraad

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Psalm 22: 1 en 2

Gebed

Zingen: NLB 576B: 1, 3,4

Schriftlezing: Psalm 88

Zingen: NLB 942

Schriftlezing: Lucas 23: 44-49

Zingen: Kruis van Christus, hout der schande (Liefste Lied van overzee 1 nr.36)vs. 1,2, 4, 8,9

Kruis van Christus, hout der schande
aan u kleeft onschuldig bloed

nu God zelf door mensenhanden
aan u hangt en bloeden moet.

Die als Koning der getijden
troonde in het eeuwig licht,
is hier toonbeeld van het lijden
dat wij hebben aangericht.

Zal zijn licht voor altijd doven
nu het duister alles dekt?
Komen wij de nacht te boven
die wij zelf hebben verwekt?

Die in 't licht vanuit den hoge En tot aan het eind der tijden
naar ons mensen is gedaald, staat het kruis hoog opgericht
gaat onder het kruis gebogen | In het menselijke lijden
omdat onze liefde faalt. zien wij God in het gezicht.

Overdenking

Geloofsbelijdenis van Nicea (uitgesproken, de gemeente staat)


http://www.goedeherder-assen.nl/

Zingen: Als ik het wond're kruis aanschouw (Bundel '38 Gezang 48)

Als ik het wond're kruis aanschouw
waar Christus stierf, die 't al volbracht,
dan voel ik hoe 'k mijn trots berouw
en 't rijkst gewin slechts schade acht.

Verbied mij dan elk pralend woord
voor al wat niet uw kruis is, Heer,
en laat mij, wat m’ op aard bekoort,
ten offer leggen voor U neer!

Te klein is 't offer, dat ik bood, Lof Hem, die door zijn kruis en dood
al waar' al 't goed der aard’ mijn deel. gena voor zondaars heeft bereid!
Uw wond're liefde, godd'lijk groot, Lof Hem en zijne liefde groot,

eist alles, ja mijzelf geheel. alom en tot in eeuwigheid!

Inzettingswoorden en uitleg
Avondmaalsgebed
na het ‘Onze Vader’ zingen: Christus heilig Godslam (Bundel '38 Gezang 37)

Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer!
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer!
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, geef ons uwe vrede. Amen.

Toebereiding van de tafel, Inzameling van de gaven onder orgelspel
Nodiging
Gemeenschap van Brood en Wijn onder orgelspel
Dankzegging
Zingen slotlied, staande: Mijn Verlosser hangt aan 't kruis (Liedb. '73 Gezang 189)
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch uw almacht thans,
waar uw goddelijke glans?

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.

Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.
Zou ik dan in droeve dagen
troostloos klagen?

Als ik naar zijn kruis mij richt,
valt mijn eigen last mij licht.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!

‘k Heb mij, Heer, voor dood en leven
U gegeven.

Laat mij dan in vreugd en pijn

met U in gemeenschap zijn.

Zegen: beantwoord met driemaal gezongen Amen.



