ZONDAGSBRIEF ‘DE GOEDE HERDER'’
1€ jaargang, nr. 9; 9 maart 2025
www.goedeherder-assen.nl

Voorganger: ds. J.F. Tanghé, Sellingen

Protestantse Gemeente
‘De Goede Herder’
Gemeente van Bijzondere Aard i.o.

ORDE VAN DIENST 9 maart 2025
Tweede Lijdenszondag; eerste zondag in de veertigdagentijd: Thema: 1e Kruiswoord

Woord van welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied, staande: Gezang 177: 1, 2 en 6. Liedboek van de Kerken 1973

Stil gebed, votum en groet

Zingen staande: NLB Lied 562

Inleiding op het thema: 1° kruiswoord

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 12: 9-20.

Lied: NLB Psalm 86: 2 en 4

Kindermoment

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Gebed: Om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 23: 26-34

Zingen: Opwekking 268

Prediking

Zingen: Opwekking 407

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1 Diaconie Goede Herder
2 Kerk en eredienst

Zingen slotlied, staande: Opwekking 263

Zegen Zingen: NLB 415: 3

Koffie:
Na afloop van deze dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij koffie en thee.

AVO-team:
De dienst is online te beluisteren en te bekijken via de website: www.goedeherder-assen.nl
Achteraf kan de dienst ook gevolgd worden via www.kerkdienstgemist.nl (Goede Herder Assen).

Vergadering kerkbestuur:
Komende maandag 10 maart vergadert het kerkbestuur. In de volgende zondagsbrief zullen wij
u informeren over hetgeen besproken is.


http://www.goedeherder-assen.nl/
http://www.goedeherder-assen.nl/

Aanmelden lid 'Goede Herder":

Als u zich wilt aanmelden als lid van de Protestantse Gemeente van bijzondere aard 'de Goede
Herder' (i.0.), dan kan dat natuurlijk via de website. Vanzelfsprekend begrijpt het kerkbestuur dat
niet iedereen het aanmelden via de website handig vindt. Om die reden kunt u zich natuurlijk
ook wenden tot één van de leden van het kerkbestuur. Zij helpen u graag verder op weg.

Middagpauzedienst 12 maart 2025:

Aanstaande woensdag 12 maart wordt hier in de Bethelkerk weer een Middagpauzedienst
gehouden. De dienst begint om 12.30 uur en duurt ongeveer 25 minuten. Voorganger is

ds H. Engelsma en organist is Harry Slot. Na afloop ontmoeten we elkaar bij een kop koffie/thee.

Biddag voor gewas en arbeid:

Aanstaande woensdag 12 maart is het Biddag. In onze Goede Herder-gemeente houden wij geen
eigen Biddag-dienst. Wij verwijzen u daarom naar de dienst, die woensdagavond om 19.30 uur
gehouden wordt in de Jozefkerk. Voorganger in die dienst is ds. G.J. Gardenier uit Beilen.

Volgende week:
Zondag 16 maart 2025 gaat voor in de Bethelkerk ds. P. de Vries uit Gieten.

Kopij:
Voor de zondagsbrief van volgende week kopij graag inleveren véér donderdag 13 maart as.
18.00 uur: annekenieuwenhuijzen@gmail.com




Liedblad zondag 9 maart 2025.

Aanvangslied: Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (Lb'73 Gez

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:

o liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,

de zonde dragen.

Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden

mijn hart niet wijden?

.177:1,2en6)

Na de Schriftlezing: Hij kwam bij ons heel gewoon (Opwekking 263/Hemelhoog 181)

Hij kwam bij ons, heel gewoon,

de Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht

en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen ied’re dag,
gedragen door zijn liefd" en kracht.

En in de tuin van de pijn

verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied'.
Refrein: Zie onze God...etc.

Zie je de wonden zo diep.

De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg;

de Man, die onze zonden droeg.
Refrein: Zie onze God....etc.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?

Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein: Zie onze God...etc.



Na de preek: O Heer, mijn God (Opwekking 407/Hemelhoog 654)

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring

de wereld zie die U hebt voortgebracht,

het sterrenlicht, het rollen van de donder,

heel dit heelal dat vol is van uw kracht,

Refrein: dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij,
dan zingt mijn ziel tot U, Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen

tot in de dood gegaan is als een Lam,

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein: dan zingt mijn ziel.....etc.

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buiten
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein: dan zingt mijn ziel.....etc.

Als slotlied: Er is een Verlosser (Opwekking 263/Hemelhoog 557)

Er is een Verlosser,

Jezus, Zoon van God.

Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij

Jezus, mijn Verlosser,

niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

Refrein:

Dank U, o mijn Vader.

U gaf uw eigen Zoon,

uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.

Ja, de dag zal komen

dat ik Jezus zie.

Dan zal ik mijn Koning dienen
VOOr eeuwig en eeuwig.

Refrein:
Dank U, o mijn Vader...... etc.



