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O R D E  V A N  D I E N S T  6 april 2025 

zesde Lijdenszondag; vijfde in de Veertigdagentijd, zondag Judica: Doe mij recht! 

 

Zingen voor de dienst:  

NLB 556: 1 en 3 

Joh. de Heer 657: 1 en 2 

Woord van welkom en mededelingen  

Zingen aanvangslied, staande: Psalm 43: 1, 2, 3 

Stil gebed, votum en groet 

Zingen: Psalm 43: 4 

Inleiding op het thema: Doe mij recht! 

Lezing van het Gebod uit Exodus 20: 1-17 (NBG’51) 

Zingen: Hemelhoog 210 

Gebed 

Kindermoment 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

Schriftlezing: Lucas 23: 1-12 (NBV’21) 

Zingen: NLB 1008 

Schriftlezing: Lucas 23: 13-25 (NBV’21) 

Zingen: NLB 587: 1, 2, 3 

Prediking 

Orgelspel 

Zingen: NLB 575: 1, 2, 4 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie Goede Herder; 2. Kerk en eredienst 

Zingen slotlied, staande: Liedboek ’73 Gezang 259 

Zegen 

Zingen: NLB 415: 3 

 

Liedblad 

De liederen die niet in het Liedboek staan, vindt u hieronder op het Liedblad 

 

Koffie: Na afloop van de dienst is er geen koffiedrinken. 

http://www.goedeherder-assen.nl/


Diaconie: 

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder 

erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van 

deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar 

kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een 

vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude 

verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag. 

 

Komende diensten: 

13-04 11.15 u. Palmzondag  ds. P.A. Versloot, Groningen 

17-04 19.30 u. Witte Donderdag  ds. R. Koopmans, viering Heilig Avondmaal 

20-04 11.15 u. Pasen   ds. H. Pap, Kerkenveld 

27-04 11.15 u.     ds. C.G. Op ’t Hof, Siddeburen 

 

Middagpauzedienst 

Woensdag 9 april as. hoopt voor te gaan ds. G. Vos; organist is Tiny van Nimwegen. 

Aanvang 12.30 uur. 

 

AVO-team: 

De dienst is online te beluisteren en te bekijken via de website: www.goedeherder-

assen.nl Achteraf kan de dienst gevolgd worden via www.kerkdienstgemist.nl (Goede 

Herder Assen).  

 

Kopij: voor de zondagsbrief van volgende zondag 30 maart graag inleveren vóór 

donderdag 27 maart as.18.00 uur: annekenieuwenhuijzen@gmail.com    

  

Kerk en eredienst                                                                                            Diaconie 
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Liedblad bij de dienst van zondag 6 april 2025 

 

Tweede lied voor de dienst: Ik wil zingen van mijn Heiland (Joh. de Heer 657: 1 en2) 

 

Ik wil zingen van mijn Heiland, 

van Zijn liefde, wondergroot, 

Die Zichzelve gaf aan ’t kruishout, 

en mij redde van de dood. 

Refrein: 

Zing, o zing van mijn Verlosser, 

met Zijn bloed kocht Hij ook mij; 

aan het kruis schonk Hij genade, 

droeg mijn schuld en ik was vrij. 

 

‘k Wil het wonder gaan verhalen, 

hoe Hij op Zich nam mijn straf; 

hoe in liefde en genade 

Hij ’t rantsoen gewillig gaf. 

Refrein:  

Zing, o zing….. 

 

Zo lief had God de Vader ons (Hemelhoog 210) 

 

Zo lief had God de Vader ons, 

dat Hij zijn eigen Zoon zond 

tot heil van ons gebroken hart, 

omdat Hij ons zo kostbaar vond. 

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 

toen Hij zijn Zoon zo lijden zag. 

Toch is het Jezus bloed dat ons 

weer dicht in zijn nabijheid bracht. 

 

O, zie de mens daar aan het kruis, 

met al mijn schuld beladen; 

beschaamd hoor ik mijn eigen stem 

Hem loochenen en smaden. 

Het was mijn zonde die Hij droeg, 

totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’ 

Zijn laatste adem bracht mij hoop, 

zijn sterven werd mijn levenskracht. 

 

Ik roem niet meer in eigen kracht, 

in gaven, in wat wijsheid is; 

ik roem alleen nog in de Heer, 

zijn dood en zijn verrijzenis. 

Hoe zou ik delen in zijn loon, 

de zege die Hij heeft behaald? 

Maar dit weet ik met heel mijn hart: 

zijn offer heeft mijn schuld betaald. 



 

Slotlied: Halleluja! Lof zij het Lam (Liedboek ’73 Gezang 259) 

 

 

Halleluja! Lof zij het Lam,  

die onze zonden op zich nam, 

wiens bloed ons heeft geheiligd; 

die dood geweest is, - en Hij leeft; 

die ’t volk dat Hij ontzondigd heeft,  

in eeuwigheid beveiligt! 

 

Aanbidt de Vader in het woord! 

Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord! 

Aanbidt de Geest uit beiden! 

Van zijn gemeenschap, zijn gena, 

zijn liefd’ en trouw, halleluja, 

zal ons geen schepsel scheiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


